Als ik dood ben, treur dan niet.
'I' Ik ben niet echt dood, moet je weten.
Het is mijn lichaam dat ik achterliet.

Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

Om in Gods liefde te verblijven, ging heden van ons heen

Mevrouw

Yolande Arno

Weduwe van Marcel Ameys

Geboren te Elsene op 1 oktober 1943 en thuis onverwacht
heengegaan te Lembeek op 8 december 2018.

Met stil verdriet doen wij haar uitgeleide tijdens de
afscheidsviering in de Sint-Veroonskerk te Lembeek
op dinsdag 18 december 2018 om 10 uur.

Nadien leggen wij haar te rusten op de begraafplaats
van Lembeek.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Wie Yolande graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het
rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op donderdag 13 december 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

RUST ZACHT.

Dit melden u bedroefd:

Hilde Ameys
Yehenew en Chuze
Eliam

Elien en vriend Arne

Marleen Ameys en vriend John Van de Perre

Arno en vriendin Jirky

Jan en Inge Ameys - Vaillemans
Jarno
Jente

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon

(t) Jean en (1) Marie-Louise Bonnewyn - Arno

(t) Maurice en (1) Anna-Marie Ameys - Deleeuw en familie
(t) Marcel en (1) Irene Amijs - Ameys en familie

(t) Jean en Maria Lemmens - Ameys en familie

Roger en Marguerite Hamelrijck - Ameys en familie

(t) Jozef en (1) Iréne Ameys - Luyckfasseel en familie
Nestor en (1) Christiane Ameys - Goessens en familie

Julien en Germaine Denis - Ameys en zoon
haar (t) zus, schoonbroers, schoonzussen,

neven, nichten en aanverwanten

De families Arno, Ameys, De Tré en Wauters.

Rouwadres:
Fam. Yolande Arno p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.
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