Zoveel moed getoond,
zo intens gestreden.
Niet eens voor zichzelf,
liefde was haar reden.

Volkomen bewust dat de haar toegemeten tijd was opgebruikt,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Liliane Vandebotermet

Echtgenote van Isidoor Eeckhoudt

Geboren te Lembeek op 1 juli 1941 en in familiekring rustig heengegaan
te Halle in het WZC Sint-Augustinus op 3 oktober 2021,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u bedroefd:
Isidoor Eeckhoudt haar echtgenoot
Francine en Marcel Vandebotermet - Dubois haar zus en schoonbroer

De families Vandebotermet, Eeckhoudt, Bosmans en Bellemans.

Met dank aan groepspraktijk “Het Bareeltje”, evenals het verplegend en verzorgend
personeel van het WZC Sint-Augustinus te Halle.

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
tot gebed en deelname aan de afscheidsviering
in de Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk te Essenbeek (Kasteelstraat)
op maandag 11 oktober 2021 om 10 uur.

Na de plechtigheid begeleiden we Liliane samen naar de begraafplaats
van Buizingen, waar ze bijgezet wordt in de grafkelder.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

RUST ZACHT.

Rouwadres: Fam. Liliane Vandebotermet

p/a Rouwcentrum Berni Mertens

Claesplein 17, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be



